
 

van de Protestantse gemeente Holwert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Juli/augustus 2025 

 



Kerkelijk centrum ’t Sintrum:                                                         

Elbasterwei 1A,  9151 KN Holwert, tel. 561517 

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen): 

 P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002  

 

Organisten: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212  

  K. Schreiber, Vleesmarkt 29,  9101MH  Dokkum 

                             tel. 0519-252041/ 06-36499071 

 

Beheerder: W. Verbeek, Stasjonswei 37 

 tel. 561517 (‘t Sintrum) en privé: 561695 / 06 12631366 

 Inlichtingen over huur en gebruik van t’ Sintrum. 

 Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van  

 lokaliteiten, consumpties worden genuttigd. 

 

Predikant: vacant 

 

 

 

Willibrorduskerk: 

Tsjerkestrjitte 11, Holwert 

 

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw: 

 A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwert 

 tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl  

 

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra, 

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR  

Holwert, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl 

Rekeningnr.: NL28RABO0373712227 

 

Website:  A. Hiddema  

 tsjerkebled@knid.nl 

 http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/ 

  



Meditatie 
 

Vakantie 

 

We hebben er soms weken of maanden naar uitgekeken. Het is bijna juli en de 

vakantietijd is aangebroken. Alhoewel, voor onszelf is onze vakantie, op het 

moment dit je dit leest, alweer bijna voorbij! Op vakantie! Waar kies je voor? 

De andere kant van de wereld? de Spaanse zon? het strand van Ameland? in 

de caravan op de camping in Frankrijk? of misschien net als wij, een keurig 

huisje op een vakantiepark in Twente? Of blijf je lekker thuis? Heel veel 

plezier alvast, geniet ervan! Tot rust komen, tijd voor elkaar hebben en alles 

even lekker de boel laten.  

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over vakantie? Nou, eigenlijk helemaal niets dus, 

het woord vakantie zul je er niet in tegenkomen. Vakantie bestond vroeger 

nog niet, men had wel wat beters te doen in de tijd dat de harde strijd om het 

dagelijkse bestaan belangrijker was dan het maken van plannen om de 

schaarse vrije tijd zo aangenaam mogelijk door te brengen. Bovendien, sociale 

voorzieningen waren er niet en van vakantietoeslag had ook nog niemand 

gehoord. Maar toch staat er in de Bijbel wel degelijk iets over rust houden. En 

verrassend veel ook nog!  

Rust wat uit. 

“Ook zag ik dat het harde werken en zwoegen van de mensen alleen maar 

anderen jaloers maakt. Ook dat is maar lucht en iets teleurstellends. Het is 

wel waar, dat je een dwaas bent als je je armen over elkaar slaat en niets 

doet, want dan verhonger je door je eigen luiheid. Maar toch is een beetje 

rust beter dan veel gezwoeg en veel teleurstellingen.” (Prediker 4:4-6)                                  

. Altijd maar wat luieren en achterover hangen is niet de bedoeling. Maar 

altijd aan het werk zijn, daar worden volgens Prediker anderen alleen maar 

jaloers van en het is zelfs iets teleurstellends. Oftewel: het brengt je niets, het 

maakt je niet gelukkig! Een beetje rust kan absoluut geen kwaad. Dat vertelde 

Jezus ook aan zijn discipelen die hij erop uit had gestuurd: 

“De leerlingen die door Jezus op weg waren gestuurd, kwamen terug. Ze 

vertelden Jezus wat ze allemaal gedaan hadden. En wat ze de mensen geleerd 

hadden over God. Jezus zei tegen hen: “Kom, we gaan naar een stille plek om 

wat uit te rusten”. Want er kwamen steeds zoveel mensen, dat Jezus en de 

leerlingen niet eens even konden eten. (Marcus 6:30-31) 

Jezus en de discipelen hebben het druk gehad met preken, onderwijzen, 

genezen en werken. Er is nog genoeg werk te doen, maar Jezus zegt tegen zijn 

discipelen: ‘Rust een beetje uit’. Hij stuurt ze niet op vakantie of iets 

dergelijks. Nee, Hij neemt ze mee naar een rustige plek om tot rust te komen 

en nieuwe kracht op te doen. Opvallend is dat Jezus zegt: rust wat uit. 

Oftewel: rust met mate. Je mág rusten en ervan genieten! Er is absoluut niets 



mis met hard werken. Maar er is ook zeker niets mis met een beetje rust. 

Geniet ervan! Zoals we hiervoor al hebben kunnen lezen in het voorbeeld met 

Jezus, geeft Hij ons ook die rust. Hij gunt het ons van harte en weet dat we het 

allemaal nodig hebben. Jezus rustte ook weleens uit. En in het 

scheppingsverhaal kunnen we lezen: God zelf ook, daaraan hebben we de 

wekelijkse zondag als rustdag te danken. Jammer dat deze rustdag in de 

huidige ‘24/7 tijd’ steeds vaker verdwenen is uit ons haastige leven. 

Altijd vakantie vieren is trouwens ook niet goed. Het gewone leven moet 

straks ook weer worden opgepakt. De rust is vooral bedoeld om daarna weer 

met nieuwe energie aan de slag te gaan voor de taken die God je heeft 

gegeven. Prediker schrijft ook over het genieten (tijdens je vakantie): 

“Geniet dus maar van je eten en drinken en wees vrolijk. Want dan doe je wat 

God heeft bedoeld. Trek mooie kleren aan en verzorg je goed. Geniet van het 

leven, samen met de vrouw van wie je houdt. Geniet alle dagen van het zinloze 

leven dat God je heeft gegeven onder de zon. Want dat is je enige beloning 

voor al je gezwoeg onder de zon.” (Prediker 9:7-9)  

Een dagje naar een pretpark, een mooie fietstocht maken in een andere 

omgeving, een dagje lui in je stoel met een mooi boek, genieten van je gezin 

en de rust. Iets compleet zinloos. Doe het! God heeft het je gegeven, het is je 

beloning voor je harde werken! Geniet ervan!                                                 

En als je geen rust kunt vinden? Ben je misschien over je grenzen gegaan, of 

voel je teveel druk van binnen of buitenaf? Is de rust ver te zoeken? Ook dan 

is Hij er voor je.  

“Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het 

gewicht van  je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg en leer van 

Mij, want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij 

innerlijke rust vinden. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te 

zwaar voor je.” (Mattheüs 11:28-30) 

God kent ons van binnen en van buiten. Hij weet het als we geen rust kunnen 

vinden en ook waarom dat zo is. We mogen Hem om hulp vragen om wel die 

rust te vinden, bij Hem! Dus ook op vakantie: neem Hem mee, dan vind je pas 

echt rust.                                                                                                           

De vakantie: het vliegt zo weer voorbij. Hoe ga je echt tot rust komen in je 

vakantie? En hoe ga je ervan genieten? Zet ze maar eens naast elkaar: op het 

ene lijstje de dingen waar je echt naar uitkijkt en van gaat genieten en op het 

andere lijstje de dingen waarvan je tot rust gaat komen. Als het goed is zal dat 

ongeveer precies hetzelfde lijstje zijn. Zo haal je nog meer uit je vakantie: rust 

en genieten, precies datgene wat God ons ook allemaal gunt! 

Een hele fijne vakantie gewenst! 

 

Jappie Banga 

 



 

 

Kerkdiensten 
 

 

 

 

 

Zondag 29 juni Willibrordus Kerk  IKO Feest  

09.30 uur - Ds. R. Akse           organist: dhr. J. Visser  

IKO collecte Grannies2GranniesFriesland 

GEEN kindernevendienst  

Kerkrijden: T. Banga   

Na de dienst koffiedrinken in de tent op het Keegje 

 

Zondag 6 juli ’t Sintrum  Afscheid groep 8 

09.30 uur - ds. C.W. Neef, Kollum   organist: dhr. K. Schreiber 

Coll. 1. Zending       beamer: mw. T. Verbeek 

         2. Diaconie 

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

WEL kindernevendienst 

Kerkrijden: T. de Ruiter      

Koffiedrinken na de dienst  

       

Zondag 13 juli Willibrordus Kerk  

09.30 uur - ds. A. Elverdink, Eastermar  organist: dhr. K. Schreiber 

Coll. 1. Diaconie Missionair Werk    

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: A. Kooistra      

 
Zondag 20 juli ‘t Sintrum 

09.30 uur - ds. L. Adema, Metslawier   organist: mw. F. de Haan 

Coll. 1. Zending       beamer: dhr. W. Peterson 

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: J. Vellema   

 

 



Zondag 27 juli Doopsgez Kerk I.K.O/Trio 

11.00 uur - Da. J. v.d. Valk      organist: dhr. J. Visser  

IKO collecte Grannies2GranniesFriesland 

GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: J. v.d. Hoek 

 

Zondag 3 augustus 't Sintrum 

09.30 uur - ds. E.A. van Gulik, Ten Boer   organist: dhr. K. Schreiber 

Coll. 1. Diaconie       beamer: dhr. A. Vellema 

         2. Zending 

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: P. Bandsma   

 

Zondag 10 augustus ’t Sintrum  

09.30 uur - ds. A. Bouman, Leeuwarden  organist: dhr. K. Schreiber  

Coll. 1. Zending Zomerzending tbv Cuba  beamer: mw. S. Bandsma 

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: onderh. Gebouwen  

GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: W. Schaap   

 

Zondag 17 augustus Willibrordus Kerk 

09.30 uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum  organist: dhr. A. Kooistra 

Coll. 1. Diaconie          

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: A. Kooistra   

 

Zondag 24 augustus 't Sintrum 

09.30 uur - drs. T.R.A. Simonides, Burdaard organist: dhr. K. Schreiber 

Coll. 1. Diaconie       beamer: dhr. A. Vellema  

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: T. v. Duinen    
 
 

 

 

 



Zondag 31 augustus ’t Sintrum IKO 

09.30 uur - ds. P. Dijkstra, Grou    organist: dhr. K. Schreiber 

Beamer: dhr. S. Hoekstra 

IKO collecte Grannies2GranniesFriesland 

GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: T. Banga   

 

Zondag 7 september ’t Sintrum Heilig Avondmaal 

09.30 uur - da. R. Renooy, Winsum   organist: dhr. A. Kooistra  

Coll. 1. Diaconie       beamer: mw. S. Bandsma 

         2. Zending 

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

WEL kindernevendienst 

Kerkrijden: A. Kooistra 

  

          

 

Verjaardagen       Juli  
 

4 Dhr. J. Hiddema      Stasjonswei 23, 9151JL, Holwert 

8 Dhr. G. van der Wal    De Teebus 20, 9151KX, Holwert 

10 Mevr. M.J. Rintjema- Kruize  De Morgenzon 10, 9151KM,  

Holwert 

11 Mevr. J. Fennema-Dijkman   Ale- Tún 8, 9151KS, Holwert 

12 Dhr. E. Boonstra     Van Aylvawal 10, 9151HK,  

                Holwert 

13 Dhr. D. Wassenaar     Prof. Holwerdastrjitte 22,  

9151KW, Holwert 

17 Dhr. H. Vrieswijk            De Teebus 10, 9151KX, Holwert 

28 Mevr. J.H. Kindermann-Donker  Blomsteech 8, 9151HZ, Holwert 

 

         Augustus  

2 Mevr. W. Faber-Miedema   Foswerterstrjitte 71,K115, 

                                                                     9172 PS, Ferwert 

4 Mevr. A. Haitsma- de Haan   Stasjonswei 10, K215, 9123JZ,  

         Metslawier  

11 Dhr. A. Castelein     Beyerstrjitte 3, 9151KD, Holwert 

13 Mevr. T. van der Ploeg-Hoekstra  Polewei 12, 9151HX, Holwert 

24 Mevr. A. Veenstra- Banga   Ljouwerterdyk 12, 9151HA,  

Holwert 

24 Mevr. G. Wassenaar-Ketellapper  Prof. Holwerdastrjitte 22,  

9151KW, Holwert  



Jubileum 
 

Op 26 juli herdenken 

Dhr. G. Venema en Mevr. M. Venema-Dijkstra, 

Achter de Hoven 1,  Holwert 

dat zij 64 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. 

 

 

Alle jarigen en jubilarissen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods 

zegen! 

 

 

 

 

Dankbetuiging 
 

Eind mei waren wij 60 jaar getrouwd.  

Wij zijn dankbaar deze mijlpaal te mogen bereiken en in gezondheid te 

beleven. 

We hebben die dag in eigen kring gevierd: een fantastisch familieweekend. 

Velen van u hebben ook aandacht geschonken aan deze dag. 

Door ons een kaartje te sturen of ons telefonisch te feliciteren. 

Hartelijk dank hiervoor en voor de goede wensen welke hiermee vergezeld 

gingen. 

 

Siem en Anneke Vellinga 

 

 

 

 

Privacywetgeving 

 

Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een 

privacyverklaring opgesteld. 

Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd, 

ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.                                                                                   

Deze kunt u vinden op de website van pknholwerd. 

Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw 

naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkebled of jaargids, zou u 

dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat. 

 



Nieuws uit de wijken 
 

Wijk 2 

 

De kopij voor Tsjerkebled moet weer naar Antsje en dus een stukje schrijven. 

Veel heb ik niet te melden deze keer. De bezoekjes in de wijk gaan door en 

het is mooi om even met elkaar van gedachten te wisselen en bij te praten. 

Laten we genieten van al het moois om ons heen. Dankbaar zijn voor 

gezondheid en familie. 

Ga met God en Hij zal met ons zijn. 

 

Heer, ontferm U over ons 

Open uwe Vaderarmen, 

Stort uw zegen over ons 

Neem ons op in uw erbarmen, 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

Laat ons niet verloren gaan. 

 

Groet Pieter 

 

 

Wijk 3 

 

Zuster H. Vlasma moest 11 juni opgenomen worden in het ziekenhuis. De 

linker lichaam helft functioneerde niet meer goed. Gelukkig ging het herstel 

van frou Vlasma zo goed dat ze na een week  weer naar huis mocht om verder 

op te knappen en aan te sterken. 

 

Dankbaar mogen we zijn dat het herstel zo goed gaat. 

 

Broeder A. Veenstra is nu klaar met zijn kuur en zou weer naar huis mogen 

gaan maar hij heeft wel intensieve zorg nodig. Met de zorginstelling heeft de 

familie Veenstra daarom besloten om te gaan verhuizen naar Foswert. Hier 

kan de zorg op maat geleverd worden. 

 

Fijn dat er plek voor jullie is in Foswert en dat broeder Ale weer zover is 

opgeknapt. We wensen jullie samen nog een hele mooie tijd toe in Foswert. 

 

Afgelopen januari was voor zuster J. en broeder E. Boonstra (van Aylvawâl) 

een spannende tijd. Zuster Jantsje moest 2 operaties ondergaan. Het herstel 

daarvan heeft enige tijd geduurd maar gelukkig gaat het nu weer goed. Ook 

daarvoor mogen we dankbaar zijn. 



 Israël (maar ook wij) kostbaar in het oog van God 

 

Jesaja 43: 1 en 2 

 

Maar nu, zo zegt de Heere, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees 

niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent 

van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, 

zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet 

verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de Heere, uw God, de 

Heilige van Israël, uw Heiland. 

 

Janke T 

  

 

 

Tsjerkeblêd 
 

In april heeft er in het kerkblad een oproep gestaan of iemand de functie over 

zou willen nemen om het kerkblad samen te stellen. Antje Hiddema heeft 

aangegeven na zoveel jaar hiermee wel te willen stoppen. We zijn inmiddels 

een paar maanden verder en heeft zich hiervoor niemand gemeld. Ook hebben 

we het in de kerkenraad proberen op te lossen wat uiteindelijk niet is gelukt. 

Kortom de volgende stap is stoppen met het  kerkblad in de huidige vorm. We 

zijn nu van plan en moeten dit nog onderzoeken om de mededelingen dan via 

de website te doen. Hoe dat er precies uit gaat zien weten we nu nog niet. We 

gaan hiermee aan de slag. Het zal wel een gedeelte van de website zijn dat 

niet openbaar is. Uiteraard krijgt iedereen toegang die dit wenst. We houden u 

de komende maanden van deze ontwikkeling op de hoogte. Het streven is in 

ieder geval om hier in 2026 mee te beginnen. 

Ik hoop u zo eerst even bijgepraat te hebben. 

         

Gerrit Bilker 

 

 

 
 

Het Tsjerkeblêd voor de maand september verschijnt in week 35 

Kopij uiterlijk donderdag 21 augustus inleveren bij: 

         A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.  

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl. 

 

mailto:tsjerkebled@knid.nl


Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 26 mei 2025. 
 

Welkom en Opening 

Preses br. G. Bilker heet ons welkom, hij leest het stukje “Een verloren bril” 

Een timmerman raakte zijn bril kwijt, toen hij een aantal kisten voor de 

zending maakte. 

Jaren later kwam de zendeling spreken in zijn gemeente, hij bedankte voor de 

goede gaven, maar in het bijzonder voor de bril. Hij was wanhopig, want de 

communisten hadden alles kapot gemaakt inclusief zijn bril. De timmerman 

realiseerde zich dat God hem had gebruikt. 

Er zijn momenten waarin wij God de schuld geven in plaats van Hem te 

danken. 

Misschien is het iets wat wij vaker moeten proberen. Misschien heeft Hij wel 

een heel andere reden om iets niet te laten lukken, of dat er iets niet gaat wat 

jij zou willen. 

Hij heeft een plan met al ons levens…. 

Preses gaat ons voor in gebed. 

 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt onveranderd gevolgd. 

 

Notulen van de vergadering van maandag 14 april 2025 

De notulen van 14 april 2025 worden goedgekeurd en ondertekend. 

 

Personalia en Pastoralia 

De wijkouderlingen praten ons bij over het wel en wee van de gemeenteleden. 

 

Ouderlingenblad 

Het ouderlingenblad wordt doorgegeven aan de wijkouderlingen. 

 

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken 

 

Per mail: 

–  Er zijn weer heel veel mails binnengekomen. Scriba heeft een aantal  

    doorgestuurd. 

–  Nieuwsbrief Petrus. 

–  PKN Rabbijn en Predikant 

–  Doarpsbel  

–  BOCA kaarsen 

–  Eleos, christelijke GGZ 

–  Donkey Mobile, digitale kerk 

–  afgevaardigde classis 



–  SOS Oekraïne 

–  Steunaanvragen worden doorgegeven aan de diaconie 

 

Per Post 

–  Uitnodiging afscheid ds. K. van Wijngaarden op 25 mei 

–  Ouderlingenblad 

–  Protestant 

   

Moderamen 

    Tsjerkeblêd 

–  zr. A. Hiddema heeft aangegeven dat ze na zes jaar maken van het  

    Tsjerkeblêd wil stoppen, er heeft een oproep in het kerkblad gestaan, maar  

    tot nu toe weinig reactie. 

    Ze gaat nog door tot de vakantie, als er dan nog niet iemand gevonden is,  

    gaan we kijken hoe we verder gaan.  

    Willibrorduskerk 

–  De diensten in de Willibrorduskerk worden matig bezocht, ook begrijpelijk  

    want ouderen kunnen moeilijk bij de stoep opkomen. 

    Er is contact geweest met Alde Fryske Tsjerken en zij willen de huur  

    verhogen. We besluiten om de deurcollecte, als de dienst daar is, voor de  

    huur van de kerk te houden. 

    Aan het eind van het seizoen gaan we met de Alde Fryske Tsjerken om tafel  

    om te kijken hoe we verder gaan. 

 

Actielijst 

–  De jaargids wordt op de website geplaatst. 

    Ook de privacywetgeving wordt erin vermeld. 

 

 Smalle kerkenraad 

–  De vertrekkende en nieuwe wijkouderlingen zijn bij elkaar geweest 

    voor de overdracht van de wijken. 

  

Diaconie/ ZWO-E 

– Zij vergaderen volgende week. zr. F. Vellema heeft de taken van br. T. van  

   Duinen overgenomen. Er moet nog een afgevaardigde naar de classis  

   komen. 

 

Jeugd en jongerenwerk 

– De jong volwassenen komen volgende week nog één keer bij elkaar als  

   afsluiting van het seizoen, ze gaan een film kijken en een hapje eten. 

 

    



College van kerkrentmeesters 

– Ze vergaderen morgenavond. De cijfers van de kerk zijn bekend, ze gaan  

   deze doornemen. 

   Er is een nieuwe beamer aangeschaft. 

   De VOG moet worden aangevraagd. 

   Er moet naar de alarminstallatie worden gekeken. 

   De microfoon in de kerk krast, daar wordt naar gekeken. 

   Als er iemand onwel wordt in de kerk, wie heeft BHV en EHBO?  We gaan  

   het uitzoeken. 

 

Classis/cluster 

– In juni is er weer een vergadering 

 

IKO 

–  22 juni is een “besitetsjinst”, zr. A. Hoekstra – Rondaan gaat voor, koffie na  

    de dienst. 

–  29 juni is in de Willibrorduskerk een IKO dienst, ds. Akse gaat dan voor. 

–  De IKO dienst op 27 juli is om 11.00 uur in de fermanje, da. J van der Valk  

    gaat dan voor. 

 

Commissie bijzondere diensten 

– De volgende bijzondere dienst is de startdienst op zondag 28 september. 

    

  Website 

– Geen nieuws 

 

Andere bezochte vergaderingen 

– br. G. Bilker en br. A. Talsma hebben op zondag 25 mei de afscheidsdienst  

   van ds. K. van Wijngaarden bezocht. 

    

Zondag 1 juni Heilig Avondmaal 

– Zondag 1 juni is het avondmaal, als ouderlingen zitten zr. A. Kooistra-  

   Bosgra en zr. J. Talsma – Kornelis. De diaconie regelt het op hun  

   vergadering. 

 

Volgende vergadering 

– De volgende vergadering is op maandag 14 juli. 

 

Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

– Oude administratie kan op de zolder van de huisjes worden opgeborgen. 

 

 



 Sluiting 

– br. W. Verbeek sluit de avond met een gedicht: Ik wil naar de kerk gaan 

   Niet omwille van tradities. 

   Niet om gezien te worden. 

   Niet voor vermaak of oppervlakkige beleving. 

   Maar om mijn God te aanbidden. 

   Uit liefde – de liefde die Hem verwacht, die Hem 

   zoekt, die verlangt naar zijn stem. 

  Om samen te komen met anderen die van Hem 

  houden, zoals Hij ons heeft geroepen. 

  Om tijd te nemen voor gebed, in stilte en overgave. 

  Om Hem te prijzen met muziek, 

  zoals gelovigen dat eeuwen geleden al deden. 

  Om mijn zonden en worstelingen 

  voor Hem neer te leggen. 

  Mijn lasten bij Hem te brengen, 

  wetend  dat Hij ze met open armen op zich neemt. 

  Om Hem te danken voor alles 

  wat kostbaar is in mijn leven 

  Om te smeken  dat Hij de harten aanraakt. 

  Van hen die Hem nog niet kenen. 

  Om zijn volmaakte, eindeloze liefde diep 

  in mij te voelen stromen. 

  IK verlang naar de kerk te gaan.    

 

                         

 

Deurcollecten tijdens diensten in de Willibrordus kerk 

 
De huurprijs van de Willibrordus kerk, waar we in de zomermaanden een 

aantal diensten hebben, is gestegen. Tijdens de laatste kerkenraad vergadering 

is hier over gesproken. We willen toch graag dat er in deze kerk een aantal 

diensten worden gehouden en daarom is besloten dat de deurcollecten van de 

diensten in de Willibrordus kerk vanaf heden worden bestemd voor de huur 

van de Willibrordus  kerk. Aan het eind van het jaar komt dit punt opnieuw 

aan de orde op de kerkenraad en bekijken we hoe we hier in de verdere 

toekomst verder mee zullen gaan. 

 

Tietie Banga, scriba                                                                                    

 

 



Ik jou de pinne troch  

 

 

Ik ben Arend Castelein, geboren op 11-aug 1940 op de kooiboerderij onder Ee 

Kom uit een gezin van 3 oudere  zussen en ik als jongste broer. 

Na de lagere school in Ee ging ik naar de landbouwschool in Metslawier. 

Ik hielp mijn vader in de boerderij, toen ze wat ouder werden gingen ze 

verhuizen naar een kleinere boerderij op Tibma onder Ee Wat ze later 

verkocht hebben aan Hans Wiegel. 

Ondertussen wou ik toch wat anders. Ik kwam in Holwert bij de Bloemen 

Kassen terecht. 

Naar aanleiding daarvan werd mij geadviseerd naar de Bloementeelt 

Vakschool te gaan waar ik slaagde voor mijn diploma. 

Ik gaf rondleidingen, deed de kleinhandel en verdere werkzaamheden 

Zo leerde ik Griet Boorsma kennen en trouwde op 16-juni 1972 en kwamen te 

wonen in de Beyertstrjitte 3  waar we nu nog steeds wonen. 

Wij kregen 2 kinderen dochter Attie en zoon Anne , na 3 jaar huwelijk op 8 

oktober 1975 overleed Griet op 30 jarige leeftijd aan een 

hersenvliesontsteking 

Anderhalf jaar later in februari 1977 leerde ik Jellie kennen en we trouwden 

op 24 november 1977. 

We kregen in 1979 nog een zoon Menno. 

Zo hebben we een mooi gezin, later met aanhang en 8 kleinkinderen 

Aantal jaren in de kerkenraad als ouderling en diaken, 25 jaar als 

Preek/Organisten voorziener en nu nog wijkassistent 

Ook waren wij 23 jaar vrijwilligers in het Lichtpunt in Kollumerzwaag. 

Op Woensdagavond zing ik graag bij Pro-Rege in Dokkum als 1e tenor 

Tot mijn grote verrassing werd ik 10 jaar geleden onderscheiden tot Lid In de 

orde van Oranje Nassau. 

Er is veel om dankbaar voor te zijn 

 

Ik jou de pinne troch oan Sije Hoekstra. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Nieuws van de kindernevendienst 
 

Hallo allemaal,  

 

Het is alweer bijna zomervakantie. Dat betekent dat we binnenkort ook even 

vakantie hebben van de kindernevendienst.  

Zondag 6 juli is daarom alweer de laatste keer van dit seizoen.  

We nemen afscheid van Fardau, zij gaat na de zomervakantie naar het 

voortgezet onderwijs.  

We gaan het tijdens de kindernevendienst hebben over reizen. Misschien ga jij 

zelf ook wel op vakantie binnenkort.  

Ook het leven is één grote reis, en je mag erop vertrouwen dat God altijd met 

je meereist waar je ook naar toe gaat! 

 

Tot zondag 6 juli!  

 

Groetjes Nynke  

 

 
 
 

 

Leven uit liefde 

 

"Laat alles bij u in de liefde gebeuren." (1 Korinthe 16:14)  

 

Doe je alles wat je doet uit liefde – liefde voor God, voor je naaste? Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Onze motieven zijn vaak niet zo 

onzelfzuchtig als we zouden willen en het kan erg moeilijk zijn om vanuit 

liefde te blijven reageren als je bent gekwetst of onrechtvaardig behandeld 

wordt. Zeker in deze gebroken wereld is dat iets wat regelmatig voor kan 

komen. Toch vraagt Paulus dat van de gemeente in Korinthe en vraagt God 

dat van ons: om alles wat we doen met liefde te doen.   

 

Gelukkig weet God dat we dat niet in ons eentje kunnen: Hij heeft de Heilige 

Geest gestuurd om ons te helpen. Ook is het belangrijk om veel tijd met God 

door te brengen: hoe meer we in Zijn nabijheid zijn, hoe meer we van Hem 

mogen leren en hoe meer we ernaar zullen verlangen om op Jezus te lijken. 

Laat alles bij u in de liefde gebeuren – wat zou Jezus doen?    
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Afscheid kindernevendienst - Nu neem je afscheid  

 
Nu neem je afscheid, nu zal je moeten kiezen,  

hoe jij je leven verder leven wilt. 

Je zult een stuk bescherming gaan verliezen, 

je wordt uit het warme nest getild, 

en zult op eigen wieken leren drijven. 

Je vliegt nog niet zo hoog in het begin,  

want het is moeilijk drijvende te blijven. 

De grond verdwijnt, je vliegt de wolken in. 

Wij kunnen je vlucht niet altijd volgen,  

wij staan met beide benen op de grond. 

Het is een lange weg van nu naar morgen,  

en soms draai je alleen maar in het rond. 

Vlieg maar uit, dat moet toch eens gebeuren. 

Ik hoop dat je de goede kant uit gaat,  

misschien kies je soms een weg die je zult betreuren. 

Keer dan maar om, daarvoor is het nooit te laat. 

Denk aan de adelaar, wanneer de bange jongen,  

uitvliegen op hun eerste vlucht 

Dan vliegt hij onder ze om ze op te vangen,  

wanneer ze dreigen neer te vallen uit de lucht. 

Zo wil de Heer ook altijd voor jou zorgen. 

Vlieg dus maar uit, je wordt met zorg behoed. 

Het wordt een goede vlucht van hier naar morgen, zelfs  

als je door de wolken vliegen moet. 

 

Het gedicht is van Nel Benschop. Officieel begint het  

met 'Nu ga je weg-' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Kerkenraad (moderamen) 

Preses: G Bilker Elbasterwei 25 tel. 562395 

2e preses: A Talsma, Fjildbuorsterwei 6, Brantgum,     

                               tel 06-53817896 

Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371 

  

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl 

Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459 

 

Diaconie 

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017 

Penningmeester:  

Rekeningnr: NL19RABO0373709285      

 

College van kerkrentmeesters                                                                     

Voorzitter: A Talsma Fjildbuorsterwei 6 Brantgum, tel 06- 53817896 

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486 

Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340 

email: administratiepknholwerd@knid.nl                                 

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19 

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwert 

 

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212 

Rekeningnr:  NL 94 RABO 0373709293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:administratiepknholwerd@knid.nl


Predikanten-  en organisten voorziening 

Contactadres: N. Teertstra, Achter de Hoven 7, tel. 06-23374114 

Kindernevendienst 

Contactadres:  Nynke Wijma, Elbasterwei 9, tel. 06-53837090 

 

Kerkvervoer 

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212 

 

Tsjerkeblêd 

Ons kerkblad verschijnt eens per maand  in een oplage van 130 stuks 

Redactie:  A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175 

 (eind red.) 

 E-mail:  tsjerkebled@knid.nl 

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9 

Bezorging: Fam. v.d. Boon, Elba 7, tel.nr. 06-10426085 

 

Scribaat 

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen 

in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij 

de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht 

 

Wijken 

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke 

wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is. 

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s). 

 

Kerkelijk bureau  (ledenadministratie) 

Adres: Gama 7, Holwert  

Email: ledenpknholwerd@gmail.com 

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en 

van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, 

geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, 

trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau 

plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en       

worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht. 
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